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Orde van dienst voor de gezamenlijke dienst in het kader van 80 jaar bevrijding 
op zondag 4 mei 2025 om 9.30 uur in De Hoeksteen te Bergentheim. 

 
Thema: ‘Herdenken en Vieren’ 

 
Voorgangers: ds. Wim den Braber en ds. Kees Drost 

Muzikanten: Henk Bakker, Gert-Jan ten Brinke en Klaasjan Pullen 
 

Vooraf: beeldmateriaal verzorgd door Henry Kompagnie omlijst door live muziek 
 

________________________________________________________________ 
 
Muziek  
 
Binnenkomst afvaardiging 
kerkenraden/voorgangers/voorbereidingscommissie 
 
‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Brij; gezongen door Regina Tamminga 
 
Als de oorlog komt 
en als ik dan moet schuilen 
mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt 
waar ik niet bij wil horen 
Mag ik dan bij jou? 
 
Als er een regel komt 
waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn 
Wat ik nooit geweest ben 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
‘k hou een kamer voor je vrij 
 
Als het onweer komt 
en als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt 
en 't is mij te donker 
Mag ik dan bij jou? 
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Als de lente komt 
en als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
als de liefde komt 
en ik weet het zeker 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
‘k hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
‘k hou een kamer voor je vrij 
 
Als het einde komt         
en als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij U? 
Als het einde komt 
en als ik dan alleen ben 
mag ik dan bij U? 
 
Welkom  
 
Wie van de kinderen wil de Paaskaars ontsteken? 
 
Intochtslied (zo mogelijk staande): Psalm 92 : 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ 
 
Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 
 
Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
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Stilte – Votum en Groet; aansluitend zingen: Psalm 92 : 6 ‘Gij zult de eer verhogen’ 
 

Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt, 
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen. 
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld 
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden. 
 
u/jij mag gaan zitten 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Lied 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn’  
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom ons leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 
  
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de bijbelklas/kindernevendienst 
 
Gedicht: ‘Een beter land’ van Willem Wilmink gelezen door Marjan de Lange 
 
Ze trekken over bergen 
doorkruisen de woestijn  
of zwerven over zeeën  
om vrij te zijn  
 
Waar de oorlog teistert  
waar de honger woedt  
moeten ze uit huis vandaan  
en zwerven dan voorgoed  
 
De eeuwen door klinkt in de nacht  
steeds diezelfde bange klacht:  
waar is thuis?  
Waar is thuis?  
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Iedereen blijft hopen  
dat hij nog een toekomst heeft  
rust voor zijn vermoeide hoofd  
een plek waar hij in vrede leeft  
laat me niet verrekken  
pak me bij de hand  
en we vinden misschien samen  
ooit nog een beter land  
 
‘Gelukkig is het land’ uit de bundel Gezang 416 : 1 en 2  uit Liedboek voor de 
kerken 1973 
 
Gelukkig is het land, 
dat God de Heer beschermt. 
Als daar met moord en brand 
de vijand rondom zwermt, 
en dat men meent: hij zal 
't schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan 
hij zelf komt tot den val. 
 
Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, die eeuwig leeft, 
dat Hij ons 't zijner eer 
dees overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewracht! 
O Heer, o Heer, o Heer, 
hoe groot is uwe macht! 
 
Lezing: PSALM 42 NBV 2021 gelezen door Rita Otter 
 
Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.  
2  Zoals een hinde smacht 
naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel 
naar U, o God. 
3  Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en voor God verschijnen? 
4  Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
5 Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, juichend en lovend. 
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6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God, die mij ziet en redt.  
7 Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan U, 
hier in het land van de Jordaan, 
bij de Hermon, op de top van de Misar. 
 
8  De roep van vloed naar vloed, 
de stem van uw waterstromen – 
al uw golven slaan 
zwaar over mij heen. 
 
9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 
’s nachts klinkt een lied in mij op, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
 
10  Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 
‘Waarom vergeet U mij, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd?’ 
 
11 Mij gaat door merg en been  
de hoon van mijn belagers, 
want ze zeggen heel de dag: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God, die mij ziet en redt. 
 
Psalm 43 : 4 en  5 uit de berijming 1773 (destijds gezongen door degenen die na het 
zingen ervan geëxecuteerd zouden worden)  
 

Na dit lied te hebben gezongen, volgt 1 minuut stilte. 
 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
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Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ? 
Vertrouw op 's Heeren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer 
 
Eén minuut stilte 
 
Overweging: ‘HERDENKEN’  
 
‘Toekomst vol van hoop’ 
 
In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog. 
Biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen, 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens als wij voor ons gebroken, 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God de Allerhoogste: 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
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U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
Lezing: Romeinen 8 : 31-39 NBV21 (met nadruk op vers 37); wordt gelezen door 
Juliët Veurink 
 
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons 
zijn? 32  Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons 
allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? 33  Wie zal 
Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34  Wie zal hen 
veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de 
rechterhand van God en pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het 
zwaard? 36  Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en 
afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood 
noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte 
noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
Gezang 412 : 1 uit het Liedboek voor de Kerken 1973  
‘O, Heer die daar des hemels tente spreidt’; gezongen 18 april 1945  
 
O Heer, die daar des hemels tente spreidt, 
en wat op aard is, hebt alleen bereid, 
het schuimig woelig meer kunt maken stille, 
en alles doet naar uwe lieve wille! 
Wij slaan het oog 
tot U omhoog, 
die ons in angst en nood 
verlossen kondt 
tot alles stond, 
ja zelfs ook van de dood! 
 
Overweging: ‘VIEREN’  
 
Lied 675 : 1 en 2 ‘Geest van hierboven’ 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
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als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
 
@ De kinderen van de nevendienst/bijbelklas komen weer terug in de kerkzaal 
           
Danken en voorbeden afgesloten met het zingen van het ‘Onze Vader’: Lied 1006 
 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
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Inzameling gaven voor ZOA (ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of 
natuurgeweld). 
 
    
 
                                         
 
U kunt digitaal doneren door deze code te scannen 
 
Ook kunt u uw bijdrage geven via de  
Scipio of PG app, of via GIVT 
 
Bij de uitgang is een bijdrage in contanten welkom 
 
 
 
 
@ De kinderen van de crèche kunnen worden opgehaald 
 
 
Slotlied (staande): ‘Wilhelmus van Nassouwe’ Lied 708 : 1, 6 en 14 
 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Oorlof, mijn arme schapen 
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen, 
al zijt gij nu verstrooid. 
Tot God wilt u begeven. 
Zijn heilzaam woord neemt aan. 
Als vrome christen leven, 
’t zal hier haast zijn gedaan. 
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Zegen afgesloten met Lied 415 : 3 ‘Amen, amen, amen’ 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 

Na afloop van deze bijzondere viering kan tijdens een kop koffie of thee worden 
nagepraat in de hal van de kerk en voor de kinderen is er natuurlijk limonade. 

 
 
 
 

De voorbereidingscommissie NGK en PG Bergentheim: 
ds. Wim den Braber, ds. Kees Drost, Lucinda Odink,  

Ina Olthof, Thea Pouwels en Aly Ramaker  
 

 
 
 
 
Bergentheim, 29 april 2025 

 
 

 
 
 
 


